
Het stiltecentrum is een stilteplek in de drukte van het ziekenhuis, op de begane grond naast 

lift A, route 1.1. Het stiltecentrum is dag en nacht geopend en nodigt uit om even tot rust te 

komen, plaats te nemen op de comfortabele bank en te genieten van de mooie glas-in-lood 

ramen en de kunst aan de muur. Het stiltecentrum geeft ruimte om gedachten te ordenen, 

nieuwe moed te vinden, slecht nieuws te verwerken, te bidden of te mediteren, om iets op te 

schrijven of een kaarsje te branden voor iemand die u lief en dierbaar is.
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Het stiltecentrum

Glas-in-lood
In de kleuren van zand, lucht en water 
wordt het anker zichtbaar. Het is een 
teken van hoop en houvast in woelige 
tijden. Het ontwerp is van Louis Nijhuis.

Kunstwerk ‘De bruiloftsgasten’
Dit kunstwerk is de verbeelding van verschillende 
generaties, gegraveerd in aluminium of uitgewerkt 
in zijde. Een kunstwerk gemaakt door Annemie 
Slager-Overberg.

Beeldverhaal

Vlinderwand
De vlinderwand is een groot schilderij met een regenboog 
en kleurrijke vlinders. Op dit schilderij kunnen ouders die hun 
kindje hebben verloren een vlindertje ophangen met de naam, 
geboortedatum en sterfdatum. Onder de vlinderwand ligt 
een vlinderboek, waarin ouders hun gedachten en gevoelens 
kunnen opschrijven.
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Gebedskleed
In het stiltecentrum ligt een 
gebedskleed. Dit biedt bezoekers, 
patiënten en hun naasten of 
collega's, de mogelijkheid om te 
bidden in het ziekenhuis. 

Kaarsje branden
Naast het Mariabeeldje, is er gelegenheid 
om een elektrisch kaarsje te branden voor 
iedereen die een lichtje of extra aandacht 
of kracht nodig heeft.

Gedachtenisboek
Op tafel ligt een gedachtenisboek. 
In dit boek kan iedereen gedachten 
opschrijven die zij willen delen. Dit 
boek is voor iedereen die in het 
stiltecentrum komt in te zien. 


